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BIJ DIT NUMMER 
Herfst 
Het is zoals elk jaar. De vakanties zijn weer achter de rug, waarna we konden genieten van 
het Flaeijelfeest, de tentdienst en van het Startweekend. Wat een prachtig weer hadden we 
op 5 oktober jl. tijdens de zeer geslaagde fietstocht ‘Happen en Trappen’, een cadeautje 
voor de tijd van het jaar! Na afloop een heerlijke maaltijd en op startzondag een verrassende 
kerkdienst. Een terugblik met fotocollage is te vinden op blz. 18 en 19.  
De zomer is nu echt voorbij met het vogelgezang en de bloemengeur, vol leven en beweging 
in de natuur. Het is herfst en we mogen nu de rust ervaren van de dalende herfstnacht. De 
bloemen zijn uitgebloeid en de vogels zwijgen. Ook de duizenden insecten gonzen niet meer. 
De natuur rust nu en dat is goed te zien tijdens een herfstwandeling in het bos. De 
paddenstoelen beginnen al de grond uit te schieten. Eikels vallen, net als kastanjes, de 
hazel- en beukennootjes. Ook verschillende soorten bessen zijn al rijp. Nog maar even dan 
breken de herfststormen los, om de bomen te schudden met reuzenvuist. Naar alle kanten 
dwarrelen de bladeren in allerlei bonte kleuren. Woeste winden en slagregens helpen daar 
goed bij om de onrijpe vruchten ter aarde te laten storten. Ieder seizoen heeft zijn bekoring. 
 
Herfst gaat over méér dan de overgang naar de winter, het maakt ons opnieuw bewust van 
Gods schepping, de seizoenen, dat we mogen meebewegen met de temperaratuur, de wind, 
de natheid en de kaalheid, het donker ‘s morgens vroeg. Dat we een muts hebben om op te 
zetten, een sjaal hebben die we om kunnen doen en een kaars kunnen aansteken.  
 
Nu de koudere maanden er toch echt aan zitten te komen, denken wij aan nog maar één 
ding: ons opkrullen op de bank met een kop thee en een goed boek. 

 
Ons woord 'herfst' is verwant met het Engelse 'harvest', wat 
oogst betekent. Jezus vertelt herhaaldelijk verhalen waarin de 
oogst voorkomt. Lees het maar na in dat goede boek.  
 
Aan oogsten gaat een handeling vooraf, namelijk die van het 
zaaien... 

 
Zaai een gedachte en oogst een daad 
Zaai een daad en oogst een gewoonte 
Zaai een gewoonte en oogst een karakter 
 

 
In dit nummer vindt u weer veel wetenswaardigheden, enkele gedichten en een aantal leuke 
uitnodigingen. Van harte bij u aanbevolen!  
Veel leesplezier. 
 

Namens de redactie,  
Margreet de Boer 

Herfst 
 
Met elk blad dat valt, 
Valt meer licht op de aarde,  
Komt meer uitzicht vrij. 
 

Met elk blad dat valt, 
Staan wij scherper getekend, 
Valt meer hemel ons bij. 
 
Jaap Zijlstra 
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KERKDIENSTEN PG DE TJONGERVALLEI 
 

 

Onderstaand rooster is onder voorbehoud;  

voor actuele informatie kijkt u op de nieuwsbrieven. 
 

 

 

 

Zondag OH 20-okt Ds. D. Hasper Organist: Anton v.d. Meulen 

m.m.v. Koor Manna 9.30 uur Koster: Johan Hofman Collecte: 1. Stichting LOS 

    2. Kerk 

     
Zondag NH 27-okt Ds. E. v.d. Sluis Organist: Geartsje Nolles 

 9.30 uur Koster: Ane Visser Collecte: 1. St. Happy Holiday 

    2. Kerk 

     
Zondag Katlijk 3-nov Ds. G. Martens Organist: W. Zuidersma 

 9.30 uur Koster: Jan Uiterwijk Collecte: 1. St. Heifer Nederland 

    2. Kerk 

     
Woensdag  Jubbega 6-nov Ds. P.W. Hulshof Organist: Lenie Drint 

Dankdienst 19.30 uur Gezamenlijke dienst Collecte: KiA, Werelddiac., Myanmar 

     
Zondag  OH 10-nov Ds. D. Hasper Organist: Henk v.d. Bij 

Jubileumdienst 9.30 uur Koster: Johan Hofman Collecte: 1. Aanloophuis 

100 jr kerkgebouw OH    2. Kerk 

    

 

Zondag OH 17-nov Ds. D. Hasper Organist: Anton v.d. Meulen 

KSG-dienst 9.30 uur Koster: Jappie de Groot Collecte: 1. Nog niet bekend 

    2. Kerk 

    

 

Zondag OH 24-nov Ds. D. Hasper Organist: Jelger Goudberg 

Eeuwigheidszondag 9.30 uur Koster: Ane Visser  1. Terre des Hommes 

    2. Kerk 

     
 

 

 

Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken  

          om elkaar te ontmoeten en na te praten (m.u.v. 3 november) 
 

 
 

  Efkes byprate … 
 

    

Kofjeresept 

In kopke geselligens     

In leppel leafde  

Twa klontsjes freonskip  

In wolkje lok  

 

 

 

 



                            
     Herfstnummer                            2024 nr. 7 5 
 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
20 oktober zal in Oudehorne medewerking worden verleend aan de dienst 
door het Mannenkoor MANNA, onder leiding van Anton van der Meulen. 
Thema van de dienst: Vertrouwen.  
 
 

10 november vieren we in Oudehorne het 100-jarig jubileum van de  
eerste eredienst die hier is gehouden.  
Het wordt een feestelijke dienst met heel veel muziek, van  
de Vrije Fries, het gelegenheidskoor en samenzang.  
 

 
17 november is de Kerk-School-Gezinsdienst in samenwerking met de Wijbrandischool. 
Mozes heeft op de berg een bijzonder cadeau gekregen van God: 10 regels om mee te leven. 
Wat betekenen die 10 Regels voor ons?  
De kinderen zijn hiermee aan de slag gegaan 
en nemen ons in deze dienst mee.  
Van harte welkom! 
 
 
24 november gedenken  we de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.  
In het decembernummer leest u hierover meer. De dienst zal in de kerk van Oudehorne 
plaatsvinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN BUURGEMEENTE JSH 
 

 
 
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag 
 
   

Zondag 20 oktober 
Jubbega 

9.30 uur Dienst in Jubbega 
Ziekenzondag 

Ds. P.W. Hulshof 

Zondag 27 oktober 
Jubbega 

9.30 uur Dienst in Jubbega Ds. W. Baas 

Zondag 3 november 
Skuorregea 

9.30 uur Fryske tsjinst in 
Skuorregea 

dhr. W. Prins 

Woensdag 6 november 
Jubbega 

19.30 uur Dankdag voor 
gewas en arbeid 

Ds. P.W. Hulshof 

Zondag 10 november 
Jubbega 

9.30 uur Dienst in Jubbega Commissie 
Nieuwe Diensten 

Zondag 17 november 
Jubbega 

9.30 uur Dienst in Jubbega  ds. J.H. vd Mark 
 

Zondag 24 november 
Jubbega 

9.30 uur Eeuwigheidszondag 
 

Ds. P.W. Hulshof 
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MEDITATIE 
 

Herfst  
 
Herfstbladeren tonen  

zonder ’t bladgroen van hun jeugd  

hun ware kleuren 

 
 
Het gedichtje hierboven is een zogeheten “haiku”. Dat is een Japanse dichtkunst van drie 
regels met een verborgen waarheid. En deze haiku raakte mij wel. Het zette mij aan het 
denken. 
 
Ik weet niet wat de herfst met u en met jou doet. De een vindt dit jaargetijde geweldig en 
de ander vindt het maar niks.   
 
De herfst heeft iets melancholisch. Iets weemoedigs. Het is weer voorbij die mooie zomer, 
zingen we dan. De schaduwen worden langer en de dagen steeds korter.  
 
De herfst is ook de tijd van oogsten. De vruchten zijn gerijpt en kunnen binnengehaald 
worden. Daar staan we over een paar weken met dankdag extra bij stil. 
 
De herfst kun je ook betrekken op je leven. Je wordt ouder. Je moet inleveren en loslaten.  
Je gaat de balans opmaken. Wat is nou echt belangrijk? Waar gaat het om in het leven? 
 
Mag ik u en jou wat vragen? Ik had het zojuist over de gerijpte vruchten. Maar wat is er 
door de jaren heen in ons leven gerijpt? Wat laten wij in de herfst van ons leven zien?  
 
Ik kijk weer naar de haiku hierboven en denk aan verschillende mensen die hun ware 
kleuren laten zien. Soms zijn dat kleuren waarbij ik denk: Ik hoop toch niet dat ik ook zo 
word. Er zijn gelukkig ook mensen die kleuren laten zien waar je vrolijk van wordt en die je 
doen verbazen. 
 
Welke kleuren laten wij zien en worden door de jaren heen steeds zichtbaarder? De kleuren 
in je eigen leven. De kleuren op je werk of als je bezoek krijgt. De kleuren die we als kerk 
laten zien. De kleuren van hoop en van je geloof. 

 
De herfst is dan een tijd van bezinning. 
Neem daar ook de tijd voor. Om te wikken 
en te wegen. Om de dingen van het leven 
op waarde te schatten. Om uit te komen bij 
die dingen, waar het in het leven echt om 
gaat. 
 

ds. Piet Hulshof 
 
 
Herfst  

         Bezinning 

                        Rust 

                    Loslaten 

Tijd voor jezelf 
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GROET UIT JUBBEGA 
 

 

Jeugdwerker 
We zijn dankbaar dat we bekend mogen maken dat Reina van der Wielen uit 
Hoornsterzwaag aan het werk is gegaan in onze gemeente als Jongerenwerker.   
Per 1 oktober is ze begonnen, eerst met kennismaken en inventariseren… Jullie horen 
binnenkort zeker meer van haar! 
 
Van uw predikant 
Als u het op prijs stelt dat ik bij u langs kom, schroom dan niet en laat het mij weten! Dat 
geldt ook voor berichten over iemand waarvan u weet dat hij of zij een bezoekje van de 
predikant op prijs stelt. Ik vind het heel fijn dat steeds vaker diegenen onder u die bezoek 
willen hebben (of weten van iemand voor wie dat geldt) mij dat rechtstreeks laten weten. 
Dat helpt mij enorm! U bent samen ook voor mij de ogen en oren van de gemeente.  
Dus niet wachten: wilt u bezoek van uw predikant? Kent u iemand die bezoek zou willen? 
Laat het mij weten. Mijn nummer: 06-44199474 bellen of appen kan beide. Mail kan ook: 
domineedingena@gmail.com. Mijn vaste vrije dag is dinsdag, dan ben ik alleen bereikbaar 
voor noodgevallen. Appen kan uiteraard altijd, al zal ik op dinsdag niet meteen reageren.  
 
Omtinken  
Wiesje van der Meulen heeft een hele tijd gezondheidszorgen gehad, duizeligheid en veel 
onduidelijkheid over wat er precies is. Gelukkig herstelt ze nu voorzichtig weer wat. Uit de 
onderzoeken zijn gelukkig geen ernstige dingen gekomen. We wensen je sterkte en 
beterschap en hopen dat je binnenkort weer helemaal de oude zult worden! 
Mw. Jeb Jansen is helaas opnieuw in het ziekenhuis opgenomen geweest. Na een paar 
dagen mocht ze gelukkig weer naar huis. Sterkte, we hopen en bidden dat u weer fitter mag 
worden en een goede tijd tegemoet gaat.  
Geertje van der Bij-Huisman is in het Flaeijelweekend gevallen met de fiets. Ze is op 
haar gezicht terecht gekomen en heeft haar neus gebroken en een hersenschudding 
opgelopen. Ze zal de komende tijd nog heel rustig aan moeten doen, maar het ziet er naar 
uit dat het weer helemaal zal herstellen. Heel veel sterkte, en ook veel geduld gewenst! 
Mw. Akke van der Vies is geopereerd aan haar heup. Alles is goed gegaan en Akke is ook 
alweer thuis. Heel veel sterkte gewenst bij het herstel! 
 

Voor alle zieken in onze gemeente bidden we onze Heer om kracht en herstel, dat Zijn liefde 
jullie mag optillen.  
 
Uit het Glazen Huis 

Het lijkt wat op een herfststorm in ons huisje; onze oudste dochter is uit 
Australië over met haar man en drie kindjes, Abel van 5, Aelanora van 
bijna 3 en Helen van net 1 jaar. Ze hebben een pittige reis gehad die een 
dag langer duurde dan gepland, maar ze zijn gelukkig veilig 
aangekomen. Net op tijd voor het overlijden van haar opa van 
vaderskant; ze heeft nog afscheid van hem kunnen nemen.  
 

Intussen is mijn moeder ook heel erg ziek geworden, ernstig verward, ze bleek een 
hersenontsteking te hebben. Gelukkig lijkt het weer langzaam maar zeker te herstellen 
gelukkig, ze herkent ons weer.  
 
En zo leven we toe naar ons 12 ½ jarige huwelijksjubileum eind oktober…. Dankbaarheid, 
verdriet, grote zorgen en opluchting wisselen elkaar in hoog tempo af. Maar al met al wint 
de dankbaarheid, dat we in alles omringd worden door lieve mensen en kracht ontvangen 
van onze Hemelse Vader. Een hartelijke groet van ons beiden,  

Dingena en Christ 

mailto:domineedingena@gmail.com
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VAN DE DIACONIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Komende collecten 
20 oktober - collecte tijdens de dienst is voor Stichting LOS:  
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt 
De missie van Stichting LOS: Menswaardig bestaan voor eenieder die in Nederland leeft.  
We werpen licht op de leefwereld van de ongedocumenteerden en halen deze groep uit de 
schemerzone van onze maatschappij. Respecteren en naleven van de kinder- en mensenrechten 
zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Met onze verzamelde en opgebouwde kennis en kunde 
zijn we een essentiële bron van informatie en onafhankelijk klankbord voor organisaties, 
instellingen en individuen die te maken hebben met ongedocumenteerden. Onze experts geven 
aan politiek en overheid gevraagd en ongevraagd adviezen voor een humaner beleid, waarin de 
basisrechten en legaliseringsmogelijkheden van ongedocumenteerden worden bevorderd. Met 
onze kennis en ons netwerk bieden we de samenleving inzicht in de leefwereld van deze 
medeburgers. 
 
27 oktober - collecte tijdens de dienst is voor stichting Happy Holiday 
Stichting Happy Holiday organiseert vakanties voor gezinnen waarvan één of meerdere 
gezinsleden ernstig of terminaal ziek zijn. Niet alleen het zieke kind (of soms een ouder) staat 
centraal, maar ook de “gezonde” gezinsleden. Buiten de 24/7 zorg die we kunnen geven, door 
gespecialiseerde (kinder)verpleegkundigen, zorg- en recreatievrijwilligers, bieden we het gezin de 
gelegenheid om samen te genieten van de vakantie. De ouders/verzorgers kunnen dan tot rust 
komen. Wij kunnen tijdens de vakantie de hele zorg uit handen nemen, zodat de rest van het 
gezin, met een gerust hart, mee kan doen aan de activiteiten. Of je kunt als ouders/verzorgers 
eens een keertje ongestoord doorslapen zonder dat je zelf op hoeft te staan voor bijvoorbeeld 
het geven van medicatie, voedingspomp aan- of uitzetten etc. Happy Holiday biedt deze 
vakanties aan in het prachtige hotel IJsselvliedt. Hier kunnen kinderen zich prinsen en prinsessen 
voelen en ouders/ verzorgers kunnen zich prinsheerlijk laten verwennen. Een prachtig doel voor 
de collecte! 
 
3 november - collecte tijdens de dienst is voor stichting Heifer Nederland 
Stichting Heifer Nederland bestaat dit jaar 25 jaar en is uitgegroeid tot een wereldwijde 
organisatie en hebben, samen met onze internationale collega’s, al 46 miljoen mensen op weg 
geholpen naar betere voeding en een duurzaam leefbaar inkomen. In de beginjaren was Heifer 
Nederland vooral actief in Afrika. Inmiddels werken we vanuit Nederland samen met Heifer-
kantoren in (Latijns) Amerika, Afrika en Azië. Ook de manier van werken is met de uitdagingen 
van deze tijd meegegroeid: veehouderij wordt versterkt met duurzame landbouw en er is veel 
aandacht voor het klimaat. Meer dan 820 miljoen mensen lijden momenteel aan chronische 
honger. Deze schokkende cijfers motiveren des te meer om, zo lang het nodig is, ons in te zetten 
voor ‘onze’ boeren. Want de aanpak van Heifer werkt!”.  
 
6 november - Dankdag voor gewas en arbeid 
In het door conflict geteisterde Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen 
benen te staan en in hun levensonderhoud te voorzien. In tien dorpen verwerken jonge moeders, 
jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouw-
gewassen tot consumentenproducten. De jongeren verbouwen bijvoorbeeld pinda’s om tot olie te 
verwerken of drogen gember om te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een 
zelfstandig bestaan opbouwen. De lokale partner van Kerk in Actie ondersteunt deze jongeren 
met trainingen en kleinschalige leningen.  
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10 november - de collecte tijdens de dienst is voor het aanloophuis ‘Oer de Brêge’ 
Het aanloophuis aan de Herenwal nummer 2 is een plek waar een huiselijke sfeer heerst en waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Oer de Brêge is een stichting die als doel heeft tijdelijke hulp 
te willen bieden aan mensen die in geestelijke en maatschappelijke nood verkeren. In het 
bijzonder gaat het om mensen die weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en 
een steuntje in de rug wel goed kunnen gebruiken. Het aanloophuis staat open voor alle mensen 
die op een of andere manier moeite hebben om hun weg te vinden in onze maatschappij. Het 
bereik van het aanloophuis omvat Heerenveen en wijde omgeving. 
 
17 november - Kerk/School/Gezinsdienst 
Collectedoel wordt nog bekend gemaakt via de nieuwsbrief. 
 
24 november - Eeuwigheidszondag - Collecte tijdens is voor Terre des Hommes 
Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid, online seksuele uitbuiting en bieden noodhulp.  
Het is de missie om kinderen te beschermen, door kinderuitbuiting te voorkomen en te stoppen. 
En hen in staat te stellen hun stem te laten gelden. De visie is dat kinderen kunnen floreren in 
een wereld zonder uitbuiting. De waarden zijn mensgericht, speels, moedig en verantwoordelijk. 
 
Alle genoemde collectes van harte bij u aanbevolen! 
 
Zending over Grenzen 

Onze gemeente sponsort vier gezinnen. De informatie daarover die ik 
heb ontvangen wil ik graag delen. Deze keer gaat dat over de familie 
Metodievi Sergey in Bulgarije.  
Deze familie krijgt regelmatig bezoek van de gezinscoach.  
Het gezin is opgenomen in de lokale kerk heeft voedsel en 
hygiënepakketten ontvangen, nieuwe kleding en schoenen, 
verbetering in huis en stookhout. Het gezin maakt langzaam 
vorderingen. De zoon gaat trouw naar school; de leraren zijn trots op 
zijn gedrag. 
 
Volgende maand houden we weer een collecte voor de 
kerstpakketten. Zo’n kerstpakket bevat o.a. keukengerei, 
handdoeken, warme kleding en/of een deken. 
Verder een gezinsspel, allerlei soorten voedsel, snoep en presentjes 
voor de kinderen. 
 
Wilt u meer weten? Bel mij op of kom op afspraak gerust langs.  
 

Marianne Kerkstra, 
Diaken 

 
Bestellen dagboekjes 
Er kunnen weer dagboekjes/kalender ‘Dag in dag uit 2025’ besteld worden. Degenen die vorig 
jaar dagboekjes hebben besteld en wederom willen bestellen hoeven dit niet door te geven. Dit 
wordt automatisch meegenomen, tenzij u ditmaal geen dagboekje meer wilt ontvangen.  
U kunt dit (en nieuwe bestellingen of andere veranderingen) vóór 11 november doorgeven aan 
Jantine de Roos, jantine@mail.com of tel. 06-15265458. 

 
 

Laten we daarom het goede doen,  

zonder op te geven,  

want als we niet verzwakken  

zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 
 

Galaten 6:9 
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VAN TAAKGROEP VIEREN 

 
Als u dit kerkblad weer op de mat of in de brievenbus hebt gekregen is het Startweekend 
alweer geweest. Hartelijk dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet! 
Dat deze dagen vol ontmoetingen en mooie gesprekken de opmaat mogen zijn voor een 
vruchtbaar jaar in onze gemeente. Als Nieuw tegenover Het Oude, dat werd uitgebeeld in 
de ochtenddienst op de startzondag was heel bijzonder.  
 
Als taakgroep proberen wij het komende jaar hiermee ook aan de slag te gaan en rekening 
te houden met onze verschillen, die er mogen zijn. In verschillende diensten komen er 
koren/muziekkorpsen en ook ons eigen gelegenheidskoor, die vanuit hun passie voor het 
geloof ons willen ondersteunen. Wij bidden dat dit zijn uitwerking zal hebben. De 
gebedsgroep die eens in de veertien dagen bij elkaar komt neemt dit altijd mee in de 
gebedspunten (zie weeknieuws en agenda op de site voor data). Kom ook mee bidden…. 
 
Daarnaast zijn wij alweer begonnen aan de voorbereidingen voor bijv. kerst en ook de 
zondagen die in 2025 een extra accent krijgen. 
De taakgroep zoekt ook nog versterking: “werken in Gods wijngaard” is een mooie opdracht. 
Denk er eens over na. 
 
Lied 326 uit het Liedboek 
 

Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 
 

Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 
Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

     
Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

 
Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 

O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

 
Tekst: Sytze de Vries 
Melodie: Hannover 1646 – ‘Nun jauchzt dem Herren, alle Welt’ 
(te beluisteren op de site van Petrus) 
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VAN DE KERKENRAAD 
 

De kerkenraad vergaderde 18 september jl. in het Trefpunt in Nieuwehorne, omdat de 
Mildamzaal in Oudehorne bezet was. Ik licht de belangrijkste zaken eruit die toen besproken zijn. 
 

Livestream 
Van een betrokken gemeentelid kregen wij het verzoek het besluit om geen livestreams vanuit de 
kerken in Nieuwehorne en Katlijk te verzorgen, te herzien. Na een uitgebreide toelichting van de 
kerkrentmeesters en discussie in de kerkenraad, kwamen de leden tot de conclusie dat het 
besluit in stand moet blijven. Natuurlijk zijn er eenmalige kosten van de aanschaf van de 
apparatuur en structurele kosten van internetverbindingen, toch zijn dat niet de belangrijkste 
overwegingen. Het gaat er vooral om dat de apparatuur extra beveiliging behoeft, omdat die niet 
regelmatig gebruikt wordt. Bij gebruik betekent dat veel extra werk voor de mensen die het 
beamteam vormen. De kerkenraad acht het niet verantwoord om dit team extra te belasten; het 
is maar een klein groepje mensen, dat de apparatuur bedient. Het gaat dus niet om de kosten, 
maar de combinatie van factoren, die maakt dat het besluit in stand blijft. Er wordt een brief 
opgesteld, die door de wijkouderling bij de verzoekster wordt bezorgd en toegelicht. Een 
alternatief kan zijn, dat een geluidsopname van de dienst wordt gemaakt, die later op verzoek bij 
mensen wordt bezorgd, zoals dat vroeger ook gebeurde. 
 

Begroting 
Er is een geactualiseerde begroting gemaakt in verband met het fusieproces. 
Deze is op te vragen bij Ane Visser en Reinoud ter Haar. 
 

Pastorie Nieuwehorne 
Zoals bekend, zal de pastorie in Nieuwehorne op termijn verkocht worden. Daarvoor is een 
bestemmingswijziging nodig. Een extern bureau heeft opdracht gekregen om dit voor onze 
gemeente bij de gemeente Heerenveen te regelen. 
 

Verbouwing fase 2 
De bouwcommissie heeft vergaderd over de nieuwbouwplannen bij de kerk in Oudehorne. 
Besloten is om nu alvast een architect te benaderen. Hopelijk levert dat tijdwinst op in het proces 
van tekenen en rekenen en het overleg met de burgerlijke gemeente over de bouwplannen. 
Uiteraard worden onze gemeenteleden straks, wanneer er tekeningen en een begroting zijn, 
betrokken bij de besluitvorming. 
 

Jeugdwerker 
Per 1 oktober jl. is mevrouw Reina van der Wielen aangesteld als jeugdwerker, in beginsel voor 
de duur van 3 jaren, waarbij elk jaar een heroverweging plaatsvindt. Ze gaat 6 uren per week in 
onze gemeente aan de slag en 2 uren in de gemeente van Jubbega/ Hoornsterzwaag. 
Samenwerking met deze gemeente ligt uiteraard voor de hand. Op een gelegen moment zal 
mevrouw Van der Wielen zich voorstellen aan onze gemeente. 
 

Jubileumdienst 
Er komt een bijzondere dienst in november in verband met het 100-jarig bestaan van het 
kerkgebouw in Oudehorne. 
 

Diensten op TV 
Omrop Fryslân heeft gevraagd om diensten te mogen verzorgen in onze kerk. Geopteerd wordt 
voor maart 2025. 
 

Informatieve bijeenkomst AZC 
Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel te doen is rondom de mogelijke komst van een AZC in 
Nieuwehorne. De gemeente Heerenveen heeft onze kerk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een 
informatieve bijeenkomst op 1 oktober. Onze predikant zal deze bijwonen. 
 

Meine Scheweer,  
voorzitter 
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Vermelding verjaardagen, jubilea, geboortes en overlijdens 

PG De Tjongervallei vermeldt standaard in het kerkblad voor de komende periode tot aan het 

eerstvolgende kerkblad de volgende gebeurtenissen van de kerkleden: 
Tenzij bezwaar is 
gemaakt door betrokken 
jarigen/jubilarissen 
  
  
  

Degenen die bezwaar maken tegen vermelding worden tot wederopzegging geplaatst op 
de zgn. ‘Niet Noemen Lijst’ en worden niet vermeld in nieuwsbrief en kerkblad. 
Verzoeken daartoe kunnen per mail ingediend worden bij 
‘communicatie@pgderegenboog.nl (op termijn wordt dit communicatie@pgdetjongervallei.nl) 
of bij de eigen wijkouderling die dan voor doorgeleiding van het bezwaar zorgt. 
 
Vacature hulpkosters 
Het team hulpkosters raakt onderbezet. Er zijn op dit moment nog maar 3 hulpkosters! We zijn 
daarom op zoek naar hulpkosters (3 tot 5 M/V)) die zich vrijwillig willen inzetten om bij toerbeurt 
(gemiddeld eens per 2 maanden) de zondagse eredienst in goede banen te leiden.  
 

Op de oproepen in de vorige kerkbladen zijn helaas nog geen reacties 
gekomen (inmiddels een half jaar). 
 

De belangrijkste taken van de hulpkoster zijn: 
• Sleutel kerk uit het codekastje halen; 

• De kerk klaarmaken voor de dienst: lichten aan  

    (zaal en bovenverdieping, kruis en preekgedeelte/podium), controle kachels, geluid testen   

    (microfoons) en gebruiksklaar zetten, water klaarzetten voor de predikant, kaars aansteken; 

• Zorgen dat de kerkdeur 35 minuten voor aanvang dienst open is; 

• Gastheer/-vrouw zijn bij de deur van de kerk/ontvangst kerkgangers; 

• Sleutel kerk na afsluiten kerk terug in het codekastje. 
 

Aanmelden en/of verdere informatie bij koster Aaltje Klijnstra, tel. 06-28756040 
 

 

Vacatures kerkenraad 
 

• 2 kerkrentmeesters 

• 3 diakenen 
 

De protestantse gemeente De Tjongervallei doet een dringend beroep op al haar leden om al 

deze vacatures te kunnen invullen.  
 

Kent u iemand die misschien wel geknipt is voor één van deze ambten, stuur uw suggestie 

dan per mail naar de scriba: raterhaar@gmail.com of schriftelijk naar;  

Scriba PG De Tjongervallei, Stelle 21, 8414 PA Nieuwehorne 
 

U mag ook uzelf voordragen.  
 

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar 
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, 

in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, 
nooit tevergeefs zijn. 

 

1 Korinthe 15:58 

Jarigen vanaf 75 jaar ieder jaar 

Huwelijksjubilea 12,5 – 25 – 30 – 35 - 40 – 45 – 50 – 55 – 60 
en vervolgens ieder jaar 

Geboorten in de afgelopen periode 

Overledenen in de afgelopen periode 

mailto:communicatie@pgderegenboog.nl
mailto:communicatie@pgdetjongervallei.nl
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KERK EN MUZIEK 

 

 
“40” U2 
 
‘Ik wachtte vol hoop op de Eeuwige, Hij boog zich naar mij over,  
Hij hoorde mijn roep om hulp. Hij trok me omhoog uit de kolkende 
diepte, uit de zuigende klei; Hij heeft mijn voeten gezet op rotsige 
grond en geeft me een vaste tred. Een nieuw lied geeft Hij me in de 
mond, een lofzang voor onze God. Velen zijn er getuige van, vol 
ontzag, vertrouwen zullen ze op de Eeuwige.’ (Psalm 40:2-4) 
 
U2 eindigde vaak hun stadionoptredens met dit lied. Onder de eenvoudige titel 
“40”. Het was inderhaast in elkaar gezet als opvulling van hun album ‘War’ uit 
1983. Maar het kreeg zijn eigen leven in de stadions zoals het verscheen op het 
album ‘Under a Blood Red Sky’. 
Een Psalm van David, zegt de Bijbel. Die weer eens diep in de ellende zit. Toen 
Bono naar een tekst zocht die min of meer op al bestaande akkoorden paste, 
sloeg hij volgens de verhalen de Bijbel open en volgde de woorden die hij las. 
Hij zingt gewoon met David mee, die door de Heer wordt opgetild uit de diepte 
van zijn ellende en een nieuw lied aanheft. Dat inspireerde Bono tot de regel uit 
het lied die door tienduizenden in de stadions werd meegegalmd: 
 
‘I will sing, sing a new song, I will sing, sing a new song,  
how long to sing this song?’ 
 
Geïnspireerd door de afsluitende woorden van de Psalm: 
 
‘Mijn Helper en Bevrijder bent U; o God, wacht niet te lang!’ 
 
De kracht van de Psalmen. De spanning tussen de pijn en de bevrijding, tussen 
verwachting en vervulling van ons vertrouwen, onze dromen. 
Israël blijft zingen, ook door de mond van een rooms-katholieke Ier die stadions 
vult met duizenden jonge mensen die in het gunstigste geval nog weten wat 
een Bijbel is en misschien wat een psalm is, maar vaak geen idee hebben wat 
de werkelijke betekenis is van die simpele titel “40”. 
Natuurlijk, je zou het culturele toe-eigening kunnen noemen, maar dat is nu 
eenmaal wat christenen gedaan hebben toen ze begrepen dat je het verhaal 
van Jezus nooit kunt begrijpen zonder het verhaal van Israël. Zoals het verhaal 
van Israël niet te begrijpen is zonder dat je de woorden van de psalmen tot je 
door laat dringen. 
Een rockster zingt: 
 
‘He set my feet upon a rock and made my footsteps firm…’ 
 
Daarom zingt hij dit nieuwe lied, het lied dat nooit 
ophoudt, dwars tegen alle onzekerheid van het leven in. 
David wist er alles van. 
 
 

 
Uit: ‘Stamelend Halleluja’ 
Door: Albert Ferwerda          “40” – U2 
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TAAL  
(artikel geïnspireerd op Psalm 19) 
 

Toen ik naar Nederland kwam om mijn leven te beginnen als getrouwde vrouw wier 

kersverse echtgenoot Nederlands is, werd al snel duidelijk dat ik meteen een baan moest 

vinden en leren dat mijn leven in Nederland 100% anders zou worden dan mijn leven in 

Canada. Ik moest een nieuwe taal en een nieuwe cultuur leren. Een uitzendbureau in Leiden 

waar we woonden, vond een baan voor mij in een ziekenhuis, waar ik op de operatieafdeling 

ging werken. Het was vies en veeleisend, maar het was tenslotte een baan. Oh, en we 

hebben drie jaar in een héél klein kamertje gewoond totdat ik een vaste baan kreeg bij het 

ziekenhuis en ons eerste kind onderweg was. Het was een hele uitdaging.   

 

Het leren van de taal was vanaf dat moment de sleutel tot alles, want als je de taal in een 

land niet kunt begrijpen of spreken, kun je niet succesvol communiceren of integreren. Dit 

bleek waar te zijn in de latere jaren toen wij (als gezin met 3 jongens) naar Chili werden 

gestuurd en Spaans moesten leren, en later weer voor mijn man en mij toen we naar 

Kazachstan moesten verkassen en Russisch leren. Nu ik hier in Nederland woon, probeer ik 

zelfs een beetje Fries te leren. Ik herinner me hoe ijverig mensen mij probeerden te vertellen 

dat het Nederlands niet zo heel anders was dan het Engels. Ze zeiden met een glimlach 

tegen me: 'Drink milk in bed', alsof ze wilden zeggen: 'Zie je wel!! Zo moeilijk kan het niet 

zijn.' Maar zo moeilijk was het wel. Het kostte tijd om woorden als 'leuk' en 'gezellig' goed te 

begrijpen en ze zelf te durven gebruiken, laat staan de lidwoorden ‘de’ en ’het’ die ik nooit 

goed zal leren. ☺ 

 

We zijn geboren zonder kennis van enigerlei taal. Vanaf het begin horen we onze ouders en 

mensen om ons heen praten, en gaandeweg leren we woorden herkennen en nazeggen.  

De link tussen klanken, woorden en de betekenis van woorden is een proces. Het leren van 

een taal kost tijd, moeite en oefening. Het vergt vooral blootstelling aan de taal, zowel 

gesproken als ongesproken. Een persoonlijk voorbeeld over mijn proces met de Nederlandse 

taal: in de familie van mijn man was de traditie om oudejaarsavond door te brengen met het 

kijken naar Wim Kan op tv. De eerste jaren begreep ik er weinig van. Een paar jaar later 

begreep ik de woorden veel beter, maar niet de humor. En na nog een paar jaar kon ik 

hardop lachen met de familie omdat ik begreep wat er werd gezegd, de context. Niet alleen 

de gesproken woorden en wat ze betekenden, maar vooral wat Wim Kan bedoelde. Mijn 

schoonmoeder was de eerste die merkte dat ik net zo hard kon lachen om het programma 

als zij! Een mijlpaal was bereikt.  

 

Als het leren van een taal een gegeven is in het fysieke leven, hoe is het dan in het 

geestelijke leven? Ik heb mijzelf afgevraagd, welke taal spreekt God? God spreekt elke taal, 

zult u zeggen! Ja, dat doet God, want God spreekt tot het hart, en daar is geen taal voor 

nodig. Of toch?! Ik vind het geweldig dat de Bijbel in 

Romeinen 10:17 zegt dat geloof voortkomt uit het 

horen van het Woord van God.  

Zo werkte het ook voor mij in maart 1969, toen ik 18 

jaar oud was en voor het eerst in mijn leven over 

Jezus Christus hoorde. Het Woord ging rechtstreeks 

van het papier van de Bijbel naar mijn hart! 
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Laatst zocht ik op Google om erachter te komen hoeveel talen er in de wereld zijn en in 

hoeveel talen de Bijbel is vertaald. Blijkbaar zijn er 7.164 bekende talen, en de hele Bijbel is 

in 756 daarvan vertaald. Het Nieuwe Testament is beschikbaar in 1.726 talen en er zijn delen 

van de Bijbel in 3.756 talen. Deze cijfers zijn afkomstig van de Wycliffe Global Alliance.  
 

En toch blijft het een feit dat het hebben van een Bijbel niet betekent dat je begrijpt wat er 

staat. Zelfs niet als je elke zondag naar een kerkdienst gaat. Velen van ons proberen de 

Bijbel te lezen, maar geven het al snel op. En omdat we de woorden/context niet begrijpen, 

blijft zij op de boekenplank stof verzamelen. Dus hoe komt het nu dat we zeggen dat de 

Bijbel Gods Woord is en dat God elke taal spreekt, maar dat we het niet begrijpen?  

God heeft Zijn Woord niet moeilijk te begrijpen gemaakt, maar wij hebben wel hulp nodig 

om dat in te zien, als het ware iemand die ons helpt de Bijbel te vertalen naar ons leven.  

De meesten van ons hebben daarbij hulp nodig, net zoals we dat doen bij het leren van een 

nieuwe taal.  
 

Waarom is de Bijbel zo moeilijk? Dit boek staat tenslotte vol met gewone woorden? Tenzij 

iemand ons helpt ze te begrijpen, vinden we het moeilijk om de betekenis van veel woorden 

en concepten in de Bijbel te vatten: woorden als 'mededogen, liefde, vrede, genade, 

vergeving, verzoening' en meer. Deze gewone woorden, die door God in de Bijbel worden 

gebruikt, worden Gods taal voor het hart. Gods manier om ons te vertellen wat we moeten 

weten over Hem, onze Heer Jezus Christus en Zijn liefde voor ons.     
 

Hoe kunnen we elkaar helpen om Gods taal van liefde, genade en barmhartigheid te leren? 

Hoe bereid zijn we om Gods taal te leren en ons ‘thuis’ te voelen in Zijn Woord?  

Het begrijpen van Gods Woord is een beetje als 

het zoeken naar goud. Als we maar een klein 

beetje moeite doen om kiezelsteentjes op de 

bodem van een beekje te zeven, zullen we ook 

maar een klein beetje goud vinden. Hoe meer 

moeite we erin steken, hoe meer we vinden aan 

kostbaarheden.  

Gods Woord is begeerlijker dan goud, zelfs dan 

fijn goud in overvloed, en zoeter dan verse honing 

uit de raat. 
 

Anneke van der Tempel 

 

De Bijbel is onze reisgids 

ons dagelijks handboek 

waarin God ons wil leren 

ons geloof te vermeerderen 
 

Dus leer en bestudeer 

Zijn woorden keer op keer 

volg Hem en ga op zoek 

in Zijn grote woordenboek 
 

Leo Heuvelman 

Christelijkegedichten.com 
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MEER NIEUWS UIT ONZE GEMEENTE  
 

Bloemengroet 
Als u iemand weet die een bloemengroet nodig heeft, om wat voor reden dan ook, geef het aan 
Femmie of Oeke (OH/NH), Tienke of Ineke (K/M) door. Medeleven d.m.v. een bloemengroet 
geldt voor alle dorpsgenoten, niet alleen voor kerkleden.  
Oeke Westra         Email: oekeate@planet.nl 
Femmie de Vries     Email: cdevries@covri.nl 
Tienke ten Hoeve Email: t.tenhoeve-wijbenga@gmail.com 
Ineke Koehoorn Email: aukekoehoorn@kpnplanet.nl 
 

 
BHV gecertificeerden 
Op zaterdag 7 september jl. hebben 14 personen een BHV training gevolgd, voornamelijk 
leden van de Kerkenraad, de koster en enkele taakgroepleden. Zij hebben inmiddels hun 
certificaat ontvangen, wat 2 jaar geldig is. Wanneer het verstrijken van die periode in zicht 
komt zal hen een herhaaltraining worden aangeboden. Dit betekent dat er tijdens iedere 
kerkdienst voldoende BHV-ers aanwezig zijn om de eerste hulp te verlenen bij 
ongeregeldheden. In dat geval dienen de kerkgangers de aanwijzingen van de BHV-ers op  
te volgen. 
 

Voortgang nieuwe website 
De drie gemeenteleden die zich bezighouden met het laten bouwen/ontwerpen van een 
nieuwe website hebben van vier partijen een offerte ontvangen, die medio oktober 
voorgelegd worden aan de kerkrentmeesters met een onderbouwd keuzeadvies.
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Van de KinderKring 
Na de zomervakantie zijn we direct weer begonnen met de KinderKring en oppas. Inmiddels 
hebben we ook onze eerste vergadering al achter de rug en kijken we vooruit richting het 
najaar. De kinderactivitieit tijdens het Startweekend is daarbij altijd een van de eerste 
grotere dingen, maar ook een doopdienst vraagt vaak wat extra voorbereiding, dit doen wij 
overigens graag!  
 

Vanwege minder beschikbare leiding (i.v.m. afscheid/zwangerschappen) hebben we dit jaar 
ervoor gekozen om de Sint Maartenviering in Nieuwehorne een jaartje over te slaan. 
Daarnaast is het, rooster technisch en voor wat betreft de facilitaire voorzieningen, voor ons 
lastig om in Katlijk oppas/kinderkring te geven. Wellicht komt hier in de toekomst weer 
verandering in. Erica komt ons als leiding versterken en met Ilana is het team van hulpjes 
uitgebreid. Allebei van harte welkom!  
 

We zijn met een scheef oog al aan het kijken naar de Adventsperiode en het 
Kinderkerstfeest, dus noteer 24 december 19.00 uur alvast maar in uw / jouw agenda.  
De invulling van deze weken maken we graag in het volgende kerkblad bekend. 
 

We hopen weer op veel gezellige KinderKringmomentjes op zondagochtend. 
 
Gemeente Groei Groep 
Waar:  Kerk Oudehorne, Mildamzaal 
Wanneer:  maandagavond om de week. Inloop vanaf 19.45 uur 
  21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december 
Wat:   Een uniek verhaal vol onverwachte verrassingen, dat past 

bij ieder van ons! Alleen te vinden in Lucas 15:11-32 
Hoe:   Met een video, koffie of thee, en iets lekkers! We praten 

gezellig met elkaar, stellen vragen en delen onze gedachten over dit bekende 
verhaal van Jezus. Alles in vertrouwen. 

Waarom:  Om te groeien in ons geloof en in ons leven.  
Om elkaar te steunen en aan te moedigen.  

Voor wie: Jong of wat ouder, man of vrouw, weet al best veel of weet heel weinig.  
Dat maakt niets uit! 

 
U/jij bent meer dan welkom.  

Kom erbij!! 

 
 
 
 
 

Wekelijkse Kofje oerkes met aandacht en een goed gesprek 
Al verschillende jaren worden de deuren van de kerk, nou 
ja eigenlijk van de Mildamzaal, op woensdagochtend open 
gezet. Iedereen uit onze dorpen is van harte welkom om 
een kopje koffie te komen drinken tussen 9.30-10.30 uur. 
Gezellig bijpraten, een moment van aandacht voor de 
ander of gewoon even creatief bezig zijn….het kan 
allemaal!  
 

Gastvrouwen Geke, Tiny, Rommie, Aaltje en Abeltje staan voor u klaar. Iedere eerste 
woensdagochtend van de maand is de creatieve ochtend, maar gewoon koffie drinken met 
wat lekkers kan natuurlijk ook.  
 

Locatie: PG De Tjongervallei, Schoterlandseweg 20 in Oudehorne. 
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Terugblik Startweekend 
Fietstocht: happen en trappen 
 

De ochtend begon fris op 
zaterdag 5 oktober, maar toen 
het 14.00 uur was, scheen de 
zon aan de bijna wolkeloze 
hemel. Prima weer voor de 
fietstocht van het 
Startweekend. Jelle en Jettie 
Jongsma hadden een mooie 
fietstocht uitgezet. Met bijna 40 
deelnemers vertrokken we bij 
de kerk groepsgewijs. De route 
ging door het bos en langs de 

weilanden, door Oudeschoot en dan richting 
camping De Geele Bosch. Daar stond 
eigenaresse Ella op ons te wachten met 
heerlijk zelfgemaakt gebak en koffie/thee. 
Wat zaten we daar lekker te genieten in het 
zonnetje met z’n allen, zalig. 
 
De kinderen waren daar ook en hadden hun 
eigen programma gevolgd incl. zelfgemaakte 
wafels. Kippen en katten liepen daar vrij rond 
(één kat vond de slagroom van de monchou 
taart wel erg lekker . . ).   
 
Maar hop hop, weer in het zadel. Thea en ik, 
(Yvonne) op de tandem......dit ging overigens 
gesmeerd.  

Het vervolg van de route voerde ons door Mildam naar het 
korfbal-veldje in Katlijk, waar Pietsje en Cees stonden te 
wachten met kaas/worst en een 
pakje drinken.  
 
Daarna weer terug naar de kerk, 
waar we uit konden puffen van 
een 27 km lange fietstocht.  
 

Het was een zeer geslaagde 
middag!   
 

Yvonne Brouwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
     Herfstnummer                            2024 nr. 7 19 
 
 
 

Buffetmaaltijd 
Tegen 17.30 uur was onze kerkzaal veranderd in 
een prachtig restaurant! 
 

Tafels en stoelen waren zo gerangschikt dat 
iedereen een mooi plekje kon vinden. 
Tegen 18.00 uur werden we door een cateraar 
verrast met heerlijk warm eten. 
Het was reuze gezellig om zo met elkaar te 
dineren. De nieuwe multifunctionele kerkzaal 
komt zo goed tot zijn recht.  
 

Een mooie start van het nieuwe seizoen. 
 

Johan en Thea Hofman  
 
Startdienst 6 oktober: thema - werken in de wijngaard 
Op zondagochtend vierden we de start van het nieuwe seizoen. Het thema van dit jaar:  
‘Als nieuw’! Dat betekent iets anders dan: ‘helemaal nieuw’. Want het begint bij het oude, 
dat wat je samen hebt opgebouwd, en daarmee ga je aan de slag om het weer als nieuw in 
te zetten, om zo gemeente te zijn die op de toekomst voorbereid is. In de dienst was dat 
zeker te merken!  
Ontvangst bij de ingang door twee lieftallige dames in 
gepaste kledij, die de kerkgangers splitsten; mannen en 
vrouwen werden verzocht apart te gaan zitten.  

We begonnen 50 jaar geleden, met 
muziek in oude berijming, lezing uit 
de oude Statenbijbel, een 
pepermuntje bij de preek en de 
dominee in het zwart.  
 

Halverwege de preek kwam de 
tussenzang, die het begin was van 
een pauze waarin we naar onze tijd 
reisden met tussentijds koffie en 
oranjekoek in de kerkzaal. 
 

De kinderen kwamen er weer bij en we gingen in gesprek 
over de werkers in de wijngaard uit Mattheüs 20.  

Kunnen we begrijpen waarom de Heer van de Wijngaard zo anders denkt dan wij 
in onze maatschappij?  
 

De kinderen hadden heerlijke snacks gemaakt van druiven, die uitgedeeld werden. Zij 
kwamen ook in de gesprekken met prachtige inzichten; dan merk je ineens hoeveel je als 
jong én oud van elkaar kunt leren.  
 

Geartsje Nolles begeleidde ons op het orgel bij een lastige canon die 
prachtig klonk in vier partijen; we kunnen als gemeente soms meer 
dan we denken! Met die gedachte gingen we naar huis; Heer, wat 
een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan 
schouder in uw wijngaard te staan.  
 

 

Een begin ‘als nieuw’, met behoud van het goede en met nieuwe ideeën.  
 

Met dank aan de startdienstcommissie, die geweldig werk heeft geleverd!
                                       

      Dingena Hasper 
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Wegkijken of omzien? 
 

‘Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon en zag de 
tranen van de onderdrukten. Er is niemand die hen bijstaat. De onderdrukkers 

onderdrukken hen met harde hand, en er is niemand die hen bijstaat. De doden, 
meende ik, zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden. Zij die al gestorven zijn, zijn 

beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan beiden is degene die nog niet 
geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de 

zon.’ (Prediker 4:1-3) 
 

Treuriger dan treurig, dat is het wat de Prediker hier constateert. Hij ziet mensen die zo zwaar en 
meedogenloos worden onderdrukt dat doden gelukkiger zijn te prijzen dan zij, dat gestorvenen 
beter af zijn dan zij die dit moeten verduren. De Prediker gaat nog een stap verder. Als het er zo 
gemeen aan toe kan gaan in deze wereld, is het beter helemaal nooit geboren te worden. Wat 
een trieste toestand, en dat nota bene in Israël. Ja, dat moet je even bedenken. De Prediker kijkt 
om zich heen en ziet dit schrijnende onrecht gebeuren onder het volk van God. Dat is toch niet te 
vatten, niet te volgen. Nee, maar de Prediker constateert het wel. Blijkbaar kunnen mensen met 
Gods goede wet in de hand harteloos te werk gaan. Het recht van God zonder centje pijn aan 
hun laars lappen. Of zich gewetenloos gedragen door het stilzwijgend te laten begaan. Ja, ook 
dat laatste ziet de Prediker gebeuren: er tekent niemand protest aan en de kerken laten hen in 
hun sop gaarkoken. 
 

Het is iets om helemaal akelig van te worden: een harde hand die onderdrukt, genadeloze lieden 
die over lijken gaan, machtigen die zich verrijken over de rug van anderen, terwijl die daar op 
hun beurt aan onderdoor gaan. Christenen of andere religieuze minderheden die gefolterd en 
gestript worden omdat ze niet passen in het heersende plaatje. Het gebeurt telkens weer, ook in 
de wereld van nu, alle ontwikkelingen en mensenrechten ten spijt. Onderdrukking en uitbuiting, 
corruptie en onrecht, kinderarbeid voor een hongerloon zijn wereldwijd aan de orde van de dag. 
Ook dichterbij gebeurt het in onze beschaafde wereld: werkgevers die zo veeleisend zijn dat hun 
werknemers burn-out raken, opgebrand en uitgeblust. Soms gebeurt het nog dichterbij, in je 
eigen straat, om de hoek. Ongemerkt. Je moet in ieder geval heel bewust opletten, anders kijk je 
er zomaar langs heen.  
 

Ik weet nog – en zeg het tot mijn schande – dat de beruchte toeslagenaffaire mij destijds was 
ontgaan. Om mij heen woonden mensen die op die toeslagen waren aangewezen en hard door 
de maatregelen werden getroffen, maar ik had er geen erg in. Zo kan het blijkbaar gaan. Er is 
niemand die hen bijstaat, staat hier. Dat is misschien nog wel het ergste. Mensen gingen er aan 
onderdoor, eraan stuk, maar ze werden niet gezien en niet gehoord. Instanties gaven niet thuis. 
Buren leefden eraan voorbij en lieten hen in hun sop gaarkoken. Alle reden om je geregeld af te 
vragen: Ben ik het, Heer? Hoe komt dat toch? Zou het kunnen omdat er weinig eer aan valt te 
behalen, met omzien naar mensen in de marge, naar mensen die aan de verkeerde kant van de 
streep zitten? Lang niet iedereen wordt daar zo bekend en beroemd mee als moeder Teresa, al 
was het haar daar allerminst om te doen. Over het algemeen valt het niet op, als je omziet naar 
iemand die in de kou staat. De Prediker ziet niemand… niemand die hen bijstaat. Toch – dat 
moet ook gezegd worden – al zie je ze niet altijd, ze zijn er wel, God zij dank, ook vandaag. 
Duizenden zelfs, als je wat beter kijkt. Vaak zijn het onopvallende mensen, maar met een 
opmerkzaam oog. Ze bellen even op, lopen even langs of stoppen iets toe. Soms zijn het ook 
politici die publiekelijk tot het gaatje gaan. Het is goud, in lijn met God. Uit welke motieven het 
ook gebeurt.  
 

Wie leeft uit de liefde van God heeft sowieso geen excuus. Want Jezus zei: ‘In die onderdrukte 
man, in die geplaagde vrouw, in dat uitgemergelde kind, in die vluchteling, kijk Ik zelf je in de 
ogen.’  Ook via je beeldscherm. Zie dan maar eens weg te kijken! Johannes schreef rechtuit en 
radicaal: ‘Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar zijn 
hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?’ (1 Johannes 3:17).  
Geef daar eens antwoord op als je aan de tafel van de Heer zit, waar Hij Zijn hart opent voor 
ons. 
 

Uit: ‘Peinzen met Prediker’ 
Door: Paul Visser 
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Vrije toegang 
Wij hebben altijd vrije toegang tot het allerhoogste gezag van de hele wereld en mogen daar 
onze wensen bekend maken. Filippenzen 4:4 roept ons op ons nergens zorgen over te 
maken maar God te vertellen in ons gebed wat wij nodig hebben en Hem te danken in al 
onze gebeden en Gods vrede zal ons hart en gedachten beschermen in Jezus Christus. Onze 
Hogepriester Jezus heeft Zichzelf geofferd voor onze zonden en op grond daarvan worden 
wij in Hebreeën 4:16 aangemoedigd om met vrijmoedigheid naar Gods troon te komen waar 
wij barmhartigheid en genade zullen vinden, telkens als wij hulp nodig hebben. 
 
Maken wij altijd gebruik van dit aanbod? Mijn ervaring is dat bidden niet altijd vanzelf gaat 
en dat er vaak inspanning en moeite en volharding nodig is. Maar Jezus, onze Hogepriester 
die alle macht in hemel en op aarde heeft, doet Zelf voorbede voor ons en zal altijd naar 
onze gebeden luisteren. Hij kan met onze zwakheden meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, 
in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde (Hebr. 
4:15). Alleen al die verbinding met Hem geeft voldoening, los van hoe en wanneer de 
gebeden verhoord gaan worden. 
 

 
 
 
Elkaar vasthouden                                          Elkaar bemoedigen 
          in vreugde en pijn                                          als het moeilijk is 
                          Elkaar steunen                                         Elkaar bijlichten 
                                    er voor elkaar zijn                                    in de duisternis 
 
Elkaar zien                                                     Elkaar omarmen 
          en blij begroeten                                            hé, ik geef om jou 
                    Elkaar brengen                                             Elkaar verwarmen 
                              aan Jezus voeten                                        te midden van de kou 
 
In het nieuwe seizoen willen wij regelmatig bij elkaar gaan komen om samen te bidden, 
samen God te zoeken. Plaats en data komen in de agenda in de nieuwsbrief. Altijd van harte 
welkom als je mee wilt bidden (hardop of in je hart). De toegang is vrij! 

Thirza Bennema 
 
 
 

Signatuur 
 

Waar staat de heilige Naam geschreven? 
Bij nacht aan de sterrenhemel. 

En waar op klaarlichte dag? 
In de herfsttaferelen langs je pad. 
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MEER NIEUWS VAN BUITEN ONZE GEMEENTE 

 
Filmavonden in Ontmoetingskerk Beetsterzwaag 
In deze filmavonden gaan we afleveringen bekijken van de serie ‘The Chosen’. 
Dit zijn afleveringen over het leven van de Heere Jezus, beleefd door de mensen uit zijn 
directe omgeving; Petrus, Matheus en Maria Magdalena, de gekozenen. 
We volgen de verhalen uit de evangeliën, dus het mooiste is als u vanaf het begin mee kan 
doen. Elke aflevering duurt ongeveer een uur en na de film willen we nog graag even 
napraten met u over de inhoud. We beginnen om 19.45 uur en eindigen om 21.30 uur. 
Er zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. 
 

Data:   24 oktober, 7 en 14 november 
Plaats: Bijgebouw van De Ontmoetingskerk, ingang Vlaslaan, Beetsterzwaag 
Opgave:  Hennie Dillingh, tel. 06-12318165 
 

Gabriël Vriens – De Zesde Symfonie ‘Pastorale’ van Ludwig von Beethoven 
 

In deze symfonie koppelde Beethoven zijn grote vormkracht 
aan de fijne gevoelens rondom de natuur en het landelijke 
gebied. Scènes bij een beek, een vrolijk samenzijn en een 
flinke onweersbui. Alles komt langs in deze beroemde 
symfonie. Kortom, we gaan de natuur in en u kunt lekker op 
uw stoel blijven genieten van deze muziek. Voor iedereen die 
houdt van klassieke muziek en een goed verhaal. 
 

Gabriël Vriens verzorgt al jaren 
lezingen over kunst, klassieke muziek, 
architectuur, christelijke kunst en 
Friese onderwerpen zoals molens, 
boerderijen en het Friese landschap. 
Hij verzorgt 2 à 3 lezingen per week 

en doet dit naast zijn werk bij de provincie Fryslân. Zijn 
enthousiasme, humor en kennis van zaken worden door de 
toehoorders gewaardeerd. 
Datum:  maandag 28 oktober 2024 
Tijd:   19.30 uur 
Locatie:  Trinitas kerk Heerenveen 
Kosten:  € 10,00 p.p. incl. een consumptie 
Contact:  Jannie Meijer, j.meijer213@chello.nl 
 
 
K.F.G. Ferbining - Overzicht 2024/2025 
 
Woensdag 18 sep      Boeklancering ‘Breuklijnen van Goud’   Kerk Oudehorne 19.45 uur 

Woensdag 16 okt      Verhaal over Dorcas en Albanië        Kerk Oudehorne  19.45 uur                                

Woensdag 20 nov     Aardema thuiszorg           Aardemahuis  19.45 uur 

Woensdag 11 dec      Kerst door het Leger des Heils        Kerk Oudehorne  19.45 uur  

Woensdag 18 dec    Kerstconcert        De Lawei Drachten 

Woensdag 22 jan      Expeditie Antartica               Kerk Oudehorne  19.45 uur 

Woensdag 19 feb     Jaarvergadering ‘FEEST”        Trefpunt Nwhorne 16.00 uur 

Dinsdag 13 mrt         Brandweerkazerne              Nieuwehorne  19.30 uur 

Woensdag 19 mrt      Mysterie rond mijn moeder      Kerk Oudehorne  19.45 uur 

Dinsdag 8 apr        Cabaret ”KAKMADAM”           De Kiekenhof    
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Inspiratie uit de regio 
De dorpsfeesten en de startweekenden zijn voorbij. Het seizoen is begonnen en dus tijd om 
je te bezinnen waaraan je zult deelnemen. Op 12 oktober jl. werd gestart met meditatief 
schilderen. Met het maximale aantal deelnemers (8) gingen we onder de inspirerende leiding 
van Klaasje Hoen aan het werk met pastelkrijt en acrylverf. In een verstilde meditatieve 
sfeer kon iedereen zijn of haar gevoel daarover uiten op het schilderdoek. Het was een 
geslaagde dag. 
 

Op donderdag 14 november vertelt pastor S. van Terwisscha van Scheltinga over wat  
haar inspireert. Zij vertelt over zegenen en zegeningen.  
Plaats: Ontmoetingskerk, Schansbrug 3 in Gorredijk 
Aanvang:  19.30 uur 
Bijdrage:  € 3,00 p.p. 
Opgave:  Annemieke Schimmel; annemiekeschimmel3@gmail.com  
 

Donderdag 28 november komt ds. B. van Tonder iets vertellen over kerkzijn in Afrika in 
Tijnje. Ook zal hij met zijn vrouw een aantal liedjes zingen van dat werelddeel. 
Deze dominee heeft eerder iets voor ons verzorgd. Nadat hij in Oudehorne een kerkdienst 
heeft verzorgd, bleken er veel mensen te zijn die het jammer vonden dat ze dat gemist 
hebben. Hij liet ons toen ook bewust ervaren hoe het daar gaat.  
Plaats: ‘De Utkomst’, Rolbrêgedyk 6 in Tijnje 
Aanvang:  19.30 uur 
Bijdrage: € 5,00 p.p. 
Opgave:  Pietsje v.d. Molen, pietsjevdmolen@hetnet.nl  
 

Bijzonderheden vindt u in het welbekende gele boekje.  
 
Under Syn hoede 
 

Wy, libjend hjir op ierde 
Lykas alle minsken op ‘e wrâld, 
Wy meie der wis fan wêze, dat God 
Ús as pearels yn Syn hannen hâldt. 
 

Ek as wy stroffelje en falle, 
Betrou dan op God, sjoch op nei Him. 
Hy is der om ús op te heinen 
Mei help en treast, sadat wy fierder kinn’. 
 

Ús lytse minskehannen 
Meie wy lizze yn de grutte hân fan Heit. 
Hy hâldt ús fêst, Hy is de ivige Hoeder 
En giet ús foar op ‘e wei dy’t foar ús leit. 
 

Want Syn leafde, dy is net te mjitten, 
Net ien fan ús dy’t sizze kin: 
Sa breed, sa lang, sa heech of djip; 
Net te befetsjen, ’t is in geheim fan Him. 

 

De takomst is foar elts ferburgen, 
Mar wat der ûnderweis ek barre mei, 
Wy meie God as Riedsman neist ús witte 
En dan is it noait in fergeze reis. 
 

De Heare sil ús altyd hoedzje, 
Hy bliuwt it libben, de wierheid en de wei. 
Dat jout hope, moed en betrouwen 
Net sa no en dan, mar eltse dei. 

 
Út: ‘De sirkelgong fan de tiid’ 
Troch: Wieke de Boer - Hiemstra 
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CONTACTADRESSEN 
Kerkenraad:   

Voorzitter: Meine Scheweer   
Scriba: Reinoud ter Haar  

Ouderlingen: Roelof Porte (wijk 1)  
 Vacant (wijk 2)  

 Ineke van de Water (wijk 3)  

 Jelle Jongsma (wijk 4 en 5a)   
 Thea Hofman-van der Bijl (wijk 5b)  

 Yvonne Brouwer (K/M - wijk 6 en 7)  
Jeugdouderling: Vacant  

College van diakenen: 

Diakenen: Pieter Schaper (voorzitter)  
 Jantine de Roos  

 Auke Koehoorn (K/M)  
 Marianne Kerkstra (K/M)  

 Vacant (3x)  
College van kerkrentmeesters: 

Ouderling/kerkrentmeester: Ane Visser (voorzitter)  

 Klari Douma-de Vries (secretaris)  
 Geke de Jong-Hiemstra  

 Anko Hofstra (K/M)  
 Jan Gorter (K/M)  

 Vacant (2x)  
 

Predikant: Ds. Dingena Hasper, Jubbega  
    

Jongerenwerker: Reina van der Wielen  

Taakgroep jongeren: Vacant   
Taakgroep pastoraat: Ds. Dingena Hasper (contactpersoon)  

Taakgroep vieren:  Syarda van der Zee-Siderius (voorzitter)  
 Jan Douma (secretaris)  

Taakgroep leren: Pietsje van der Molen  

 
Administratie: Piet Bosma (OH/NH)  

 administratie@pgderegenboog.nl 
  

Begraafplaatsen: Uulke Hoekstra (beheer en administratie)  
 Hinke Christoffers (beheer)  
 

Kerkelijk bureau: Jouke Andringa (Oude-/Nieuwehorne e.o.) 

 kerkelijkburo@pgderegenboog.nl 
 Yvonne Brouwer (Katlijk/Mildam)  

 y.m.brouwer@ziggo.nl 
  

Collectemunten/Diaconie Geke de Jong-Hiemstra  
 

Taakgroep PR & Communicatie:  
kerkbladkopij contact:  Margreet de Boer     kerkblad@pgderegenboog.nl 

website contact:          Pieter Schaper         webmaster@pgderegenboog.nl  
nieuwsbrief contact:    Tiny van Etten         nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com 

Koster:                     Aaltje Klijnstra          voor aanvragen vergaderruimte 

                         Email: koster@pgderegenboog.nl  
Emailadressen:  

scriba@pgderegenboog.nl  - Dit mailadres kunt u gebruiken om de kerkenraad een mail te sturen.  
De kerk op internet via www.pgdetjongervallei.nl 

vieringenregenboog@outlook.com  - Mailadres voor opvragen van vieringen ouder dan 4 wk. 

voorziiter_cvk@pgderegenboog.nl  - mailadres voorzitter kerkrentmeesters 
 

Aan- of afmelding voor het kerkblad: doorgeven aan de ouderling van uw wijk of de contactpersoon.  

Aan- of afmelding voor de nieuwsbrief: stuur een mailtje naar nieuwsbrief@pgderegenboog.nl 
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COLOFON  
 

Redactie Kerkblad:  M.J. de Boer-de Wolff  tel. 0521 – 785767 
Verspreiding kerkblad:  Via wijkouderlingen en contactpersonen 
Contact postadressen:  R. van der Lei   tel. 0513 – 541678 

 
 

Voorganger: 
 

Predikant Dingena Hasper: 
tel.: 06-44199474 / email: domineedingena@gmail.com 
Op dinsdag alleen voor crisissituaties bereikbaar. 

 
 

Verschijningsdata van het kerkblad in 2024: 
Kerkblad wordt verspreid in:   Kopijsluitingsdatum: 

Nr. 1 week 2 voor 14 januari Nieuwjaarsnummer dinsdag 2 januari 2024 

Nr. 2 week 8 voor 11 februari 40 dagennummer zaterdag 27 januari 2024 

Nr. 3 week 13 voor 31 maart Paasnummer zaterdag 16 maart 2024 

Nr. 4 week 20 voor 19 mei Pinksternummer zaterdag 4 mei 2024 

Nr. 5 week 28 voor 14 juli Zomernummer zaterdag 29 juni 2024 

Nr. 6 week 36 voor 8 september Startnummer zaterdag 24 augustus 2024 

Nr. 7 week 41 voor 20 oktober Herfstnummer zaterdag 5 oktober 2024 

Nr. 8 week 47 voor 24 november Advent/Kerstnummer zaterdag 9 november 2024 
 

 
 

 

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Oude- en Nieuwehorne: 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o. 
NL39 RABO 0351 4011 56   Kerk 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.  
NL02 RABO 0143 8816 71              Diaconie 
 

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.  
NL35 RABO 0351 4026 83   Zending 

 
 

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Katlijk/Mildam: 
 

NL44 RABO 0331 6021 05 Kerk 
NL41 RABO 0331 6027 41 Diaconie 
NL42 RABO 0331 6018 50 Zending/Evangelisatie 
NL19 RABO 0331 6025 55 A.R.K. kinderen 
 
 
 

Voor 24 november 2024 ontvangt u het Advent-/Kerstnummer van het kerkblad. 

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met zaterdag 9 november 2024 vóór 17.00 uur. 

Per Email: kerkblad@pgderegenboog.nl  

(dit mailadres zal t.z.t. worden aangepast naar de nieuwe gemeentenaam) 

Kopij voor de nieuwsbrief naar nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com  

Kopij inleveren vóór de woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet 

worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief van die week. 

  



                            
     Herfstnummer                            2024 nr. 7 27 
 
 
 

KLEURPLAAT EN REBUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De werkers in de Wijngaard 

 
Rebus 
 
 

     -lf+d    m+🐒p=k+t  
       Golf            Aap 

 

👽-ien+l+🍳-i   🍳e=d👀o=n 
Alien        Ei                       Ei             Ogen 
 

 🗽y=i   💶-ro+w 
 Ny          Euro 



Herfstnummer                           2024 nr. 7 
28 
 
 

 
 


