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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten 24 september 2023 1 okt 2023
Oudehorne 9.30u Ds. Dingena Hasper 10.00u
Jubbega 9:30u Zangdienst Flaeijeltentdienst
m.m.v. Sinjael uit Donkerbroek

e JSH Zondag 24 september is er een zangdienst. De voorganger die voor zou gaan is verhinderd en het is niet
gelukt om iemand anders te vinden. Als u of jij een lied wilt inbrengen, dan kun je dat doorgeven aan Jantje
Jonkman (06 31537876).

Bloemen:
TV: Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar Henk Nijzing in NH

Trefpunt in Nieuwehorne

Vanaf 1 september 2023 heeft het Trefpunt Nieuwehorne een nieuwe beheerder. Vanaf deze datum kunt u voor
het huren van het Trefpunt voor uw activiteit terecht bij: Ane en Marina Visser, De Winkelman 29 te Nieuwehorne
Tel.: 0513-541024 of 06-30829852, Mail: anemarina.29@outlook.com

Ook de sleutel kunt u daar afhalen en terugbrengen.

Pylgertocht

Zaterdag 14 oktober gaan we wandelen vanuit Oude-en Nieuwehorne. Vanaf 9.15 uur bent u welkom in de kerk
van Nieuwehorne. U kunt parkeren bij de kerk of tegenover de Coop op het parkeerterrein achter de huizen.

Dit parkeerterrein vindt u na de rotonde vanaf Heerenveen na ongeveer 100 meter rechts.

Het adres van de kerk is: Schoterlandseweg 38, 8414LX.

Om 10.00 uur wordt iets over de kerk verteld en is er een korte viering. Hierna vertrekken we voor het eerste
rondje richting Katlijk en terug naar Oudehorne via de natuurbegraafplaats.

Bij de kerk van Oudehorne kunnen wij ons brood opeten en is er soep, melk en
karnemelk. Na de maaltijd bekijken we de kerk, die net helemaal is verbouwd. Hierna
lopen we een rondje door het bos langs een Joodse begraafplaats en de klokkenstoel
van Oudehorne. Na afloop kunt u nog even nazitten bij de kerk van Oudehorne. Hier is
geen pinapparaat. Gemakkelijk zou het zijn als u ook muntgeld bij u heeft. Anders
komen we in de

knoop met wisselen. Kosten € 7,50. Nazit is voor eigen rekening.

Opgave bij: Pietsje v.d Molen pietsjevdmolen@hetnet.nl . Tel: 06-25278905. Graag
voor 10 oktober!

Inspiratie- de Bijbel van kaft tot kaft Je moet hem toch een keer helemaal gelezen hebben...
Vanaf 27 september beginnen we met een groep samen de Bijbel helemaal
door te lezen, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Er zijn veel mensen die dat altijd
nog eens willen doen, maar alleen is dat best lastig; veel mensen blijven steken
bij Leviticus of de profeten. Maar samen lukt het wel. Elke maand, op de laatste
woensdag van de maand komen we samen, o.l.v. ds Verbaas en ds Hasper en
delen we onze ervaringen en vragen.

Vervoer hoeft geen probleem te zijn, daar wordt voor gezorgd. Gaat u mee op
reis door de Bijbel?

Geef u op bij ds Hasper (domineedingena@gmail.com) of ds Verbaas (fw.verbaas@gmail.com ).
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Kerkje Schurega

Op zondag 1 oktober a.s. komt Hanneke Rouw naar ons kerkje. Hanneke Rouw is
een jonge talentvolle celliste. Zij is op 8 jarige leeftijd begonnen met cello spelen.
Op haar zestiende speelde ze solo met het Jeugd Strijk Orkest Constantijn. In
hetzelfde jaar won ze een eervolle vermelding op het Prinses Christina Concours.
Hanneke heeft gestudeerd bij Martijn Vink aan de Luca School of Arts in Leuven
(Belgié). Ze speelt op een Duitse cello (begin 20e eeuw). Dit is mogelijk gemaakt
door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Eigen Muziekinstrument. Ze is
bezig met een tournee door Nederland, Frankrijk en Duitsland en speelt met de
cello Suites van Bach.

Eigenlijk mag u dit concert niet missen en we heten u dan ook van harte welkom!
Reserveren mag: mail kerkjeschurega3@ziggo.nl of 06 11323733

Adres: Kerklaan 3, 8411 ZG Jubbega. Entree: € 15, incl. koffie/thee. Aanvang: 14.30 uur
Met vriendelijke groet, Johanna Wijnbeek. Secretariaat Kerkje Schurega

Flaeijel-tentdienst met Sinjael uit Donkerbroek op 1 oktober

Sinjael Je merkt het al volop in Oude- en Nieuwehorne: de Flaeij-
ThemacRiegiover iaop elfeesten komen er aan! En uiteraard zal er op zondagmorgen

weer een feestelijke dienst zijn in de tent georganiseerd door

Oude- en Nieuwehornsters, van verschillende kerken.

Het thema dit jaar: ‘Over’hoop. In deze themadienst gaan we in op situaties die veel
mensen in hun leven meemaken.

Het kan je overkomen dat je leven plotsklaps door een gebeurtenis in een heel ander
perspectief komt te staan. Je verliest je baan of zelfs een geliefde, er is opeens een
ernstige ziekte in je directe omgeving of je opleiding loopt niet volgens plan. Wellicht
zijn er nog meer situaties te benoemen die maken dat je leven ineens overhoop ligt.
Zijn er dan nog lichtpuntjes? Is er dan nog hoop?

Het wordt een dienst voor jong en oud met prachtige muziek en van alles te beleven.
ledereen is van harte welkom, er is koffie en limonade en een lekker stukje oranjekoek na de dienst.

En kom gerust in je Flaeijelkleding!

Van de diaconieén
TV: Noodhulp Noord-Afrika (zie bijlage)

Agenda

- Woensdag 27 september: eerste bijeenkomst De Bijbel van kaft tot kaft, in Langezwaag, Matthetskerk.
Aanmelden bij ds. Hasper, meerijden kan altijd.

- Vrijdag 29 sept: Club JSH (20.00 uur in de Beage)

lets insturen?

Als u iets heeft wat op de nieuwsbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit sturen naar:
nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com

Kopij inleveren véor woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen
in de betreffende nieuwsbrief.
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Collecte tijdens de dienst is voor Kerk in actie:

In tegenstelling tot wat er vermeld staat in het kerkblad is de diaconale collecte
tijdens de dienst voor noodhulp aan noord-Afrika.

Op 8 september 2023 vond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte in
Marokko, 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Inmiddels zijn meer dan 2800
mensen omgekomen, vooral in de bergdorpen. Twee dagen later trof storm
Daniél Libié. Heftige regen veroorzaakte daar overstromingen en de breuk van
twee dammen. Er zijn duizenden doden en 10.000 mensen vermist. Naar
schatting zijn 34.000 mensen ontheemd geraakt.

Situatie in Libié

In Libié zijn vooral inwoners van de steden Derna, Al-Bayda en Shahat zwaar
getroffen. Huizen zijn vernield, mensen zitten zonder elektriciteit en water.
Omdat mobiele telefoonmasten niet werken is communicatie moeilijk. Mensen
en huizen liggen onder de modder. Wegen zijn weggeslagen. Ziekenhuizen zijn
overspoeld met gewonden. Ook zijn explosieven en mijnen meegesleept met de
stroom.

Welke hulp biedt Kerk in Actie in Libié?
Via een Deense protestantse organisatie kan Kerk in Actie de volgende eerste
hulp bieden in Libié:

. Reddingsteams in Derna voorzien van medische hulpmiddelen,
zaklampen, hoofdlampen, handschoenen, touwen en andere middelen om
puin te verwijderen.

« Onderdak opzetten in scholen voor daklozen in Benghazi

« Verspreiding van dekens, bedden en hygiéne-artikelen (zeep, shampo,
tandenborstels, tandpasta, handdoeken, luiers, flessen water) In de
volgende fase zal het gaan om psychosociale hulp en zorgen dat mensen
genoeg geld hebben of weer een inkomen kunnen verdienen.

En meehelpen om verplaatste explosieven uit de weg te ruimen.

Migranten extra kwetsbaar in Marokko

De aardbeving in Marokko heeft vooral onder dorpsbewoners in het
Atlasgebergte veel slachtoffers gemaakt. Ook in de stad Marrakesh zijn huizen
ingestort. Daar zijn ook vluchtelingen en migranten uit verschillende Afrikaanse
landen hun onderdak en bezittingen kwijt. Sommigen zitten klem in Marokko:
ze kunnen niet verder reizen en niet terug naar hun thuisland. Moeders met
kleine kinderen zijn extra kwetsbaar en hebben snel een veilige plek nodig om te



wonen. Zij kunnen bij niemand aankloppen voor hulp, omdat ze in Marokko niet
formeel opgevangen worden.

Welke hulp biedt Kerk in Actie in Marokko?

Onze partnerkerk in Marokko kan met onze steun deze migranten extra
noodhulp bieden:

« Voedselpakketten, medische hulp, kleding, dekens, zeep, shampoo en
babyvoeding.

« Onderdak vinden voor moeders met kinderen en bemiddelen dat ze naar
school kunnen

o Pastorale hulp aan migranten met trauma’s

De situatie in Libié€ nu, geef ruimhartig voor dit collectedoel!



Efkes bijprate troch de

CBB.

Chr. Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden.

Peuterbijbel.

Enige maanden geleden heeft de CBB in samenwerking met het Nederlands -Vlaams
Bijbelgenootschap een bijzonder product gemaakt: een voelbare kleuterbijbel.
Bestemd voor (groot) ouders en kinderen met een visuele beperking. Nog niet eerder
is een kinderbijbel in deze vorm geproduceerd.

De acht verhalen in deze peuterbijbel zijn te lezen en te beluisteren in braille, groot
letter en in gesproken vorm. De afbeeldingen zijn voorzien van reliéf en
beeldbeschrijvingen. Zie ook de video op https://youtube,comwatch?v=wuPw6-NL

Deze bijbel is te bestellen via www.leesbutler.nl of de klantenservice van de CBB
klantenservice@cbb.nl Kosten € 30,-; door giften kon de prijs laag worden
gehouden.

Basis audio speler. (BAS)

De CBB is al een poosje bezig met het ontwikkelen van een eenvoudig te bedienen
speler, zodat iedereen - ook doe digitaal minder vaardig zijn — gesproken lectuur kan
beluisteren. Door het insteken van een leeskaart met QR code maakt BAS via
internet contact met de gekozen krant, kerkblad of boek en speelt deze af.

De eerste testfase is achter de rug en de verwachting is dat BAS begin volgend jaar
beschikbaar is.

Informatie.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden bij de CBB om leesbeperkingen zoveel
mogelijk op te heffen: kijk dan op de website www.cbb.nl, bel met mij tel.
0582880038 of met de klantenservice tel. 0341565477. 1k ben ook graag bereid om
door een “10 minuten verhaal”of een PP presentatie u meer te vertellen over de CBB.

Wilt u de CCB helpen de kosten voor de doelgroep laag te houden? Wordt dan
donateur en dit kan eenvoudig door via de genoemde website u aan te melden.

Pieter Kooistra consulent voor de CBB in Fryslan.
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